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Inleiding  
 

Wij zijn op reis geweest naar Funpop in Horst 
We zaten in een huisje van  Landal domein de Schatberg in Sevenum 
 
De reizigers die mee gingen zijn Frank, Helianthe, Erik, Thijs, Wilco, Femke en 
Robin. Onder begeleiding van Anita en Gabe 
 
 
 

 

 
 

 

Achterin de bus meteen al dolle pret 
 
 
 



 

 

 

Dag 1 – vrijdag 17 mei 
 

Al vroeg om 11.15 vertrokken Femke, Robin en Gabe uit Drachten, Femke kreeg 
van haar vriend Gaatse meteen al een leuk cadeautje. 
 
Toen ze bij Tendens in Arnhem aankwamen was het direct gezellig. Veel 
vakantiegangers kenden elkaar nog van eerdere Funpop vakanties. Wat leuk 
om elkaar allemaal weer te zien. Voor Erik wordt dit de eerste Funpop, hij is ook 
een echte muziekliefhebber. 
 
Onderweg in de bus was het meteen gezellig, direct al echte vrienden 
geworden. Dat het begon te regenen mocht de pret niet drukken. ‘S avonds 
regende het ook nog de hele avond. Als het met Funpop maar droog blijft. 
 
In het huisje is het erg mooi, er is zelfs een sauna. iedereen heeft zijn kamer 
gezocht. Voor Helianthe is er een kinderstoel en een kinderbedje, volgens Gabe 
past ze er net in.  Voor het gemak aten we soep met ballen en broodje 
hamburger gezond. 1 keer raden wie alle ballen kreeg (Gabe) 
 

Het bleef de hele avond regenen, tussen de buien door kwam de groep van 

Marjolein en Stijn even buurten. Wat een gezelligheid. Wat een gezelligheid. 

 

 
 



 

 

 

Maar om 8 uur was het stil GTST op tv. 
Stil, stil, er is altijd nog de lach van Helianthe 
 
We maakten al plannen voor de rest van de week, winkelen, kaarten kopen, 
zwemmen, toverland,  dierentuin en natuurlijk Funpop. 
 
 
 

          

 
 

Wilco, Gabe en  Helianthe gingen elkaar natspatten in de waterplassen. Ze 
hielden  het bijna niet droog van het lachen..   
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 2 – Woensdag 22 mei  
 

Vandaag eerst lekker uitslapen. Na 
het ontbijt op pad om te winkelen in 
Horst. Kaarten, souvenirs en 
boodschappen voor de hele week. 
Iedereen heeft wel wat leuks 
gekocht, knutselspullen, 
puzzelboekjes, spelletjes 
koptelefoons, tassen teveel om op te 
noemen. Van al dat shoppen krijg je 
zin in koffie met gebak, we kochten 
de hele gebakskast leeg 

 

.   

 
Direct daarna gingen we zwemmen, de andere groep was er ook. Lekker spelen 
met de bal, in de wildwaterbaan en van de glijbaan. Thijs is wel 8 keer van de 
glijbaan geweest, ook Heliante durfde dit ook en sprong zelfs in  het koude 
buitenbad. Frank en Wilco hadden meer oog voor de badjuf.  

                                



 

 

 

Voor de avond hadden we met alle 3 de groepen gereserveerd bij het ABC 
restaurant. Een all you can eat restaurant met wel 15 verschillende keukens, 
wat veel eten bij elkaar, wat hebben we vaak gelopen. Ook heel veel toetjes, 
zelfs suikerspin, maar dat is nu net wat Erik niet lekker vindt. 
 

   

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

Na het eten gingen we lekker 
luieren, uitbuiken, de kaarten 
schrijven en een spelletje. Helianthe 
maakte nog even een puzzel.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Op weg naar het zwembad oefent Erik zijn 
evenwicht nog even 

  



 

 

 

Dag 3 – donderdag 23 mei  

Vandaag gingen we de hele dag naar Toverland, een pretpark met heel veel 
leuke  dingen. Femke hield wel van achtbanen vertelde ze. Dat hebben we 
geweten, ze is zowat overal in geweest. Ook Helianthe, Thijs en Erik waren niet 
te stoppen.  

       
Femke en Helianthe in de houten achtbaan,  
de Troy 
 
 
 
 

 
Zelfs Wilco is in een achtbaan geweest 
 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

Gabe had de pech dat Anita niet 
overal in durfde, toen moest hij 
maar elke achtbaan  mee in. Gabe 
vond dat heeelemaal niet erg, of 
toch wel?  Kijk maar eens goed op 
de foto hiernaast 

 
 
  



 

 

 

Om even bij te komen mochten we ijs bestellen met daarin wel 5 verschillende 
toppings. 

     

 
 
Wat een lol hebben we gehad met 
draaimolens, zweven, glijbanen, 
klimrekken, waterpret, te veel om op 
te noemen. Frank kon het toch niet 
laten om Helianthe nog even nat te 
spatten. 

 

 
 

 
Nog even in het spookhol 
 
Na afloop zongen we in koor. Toverland bedankt, toverland bedankt.... 
 
  



 

 

 

S avonds aten we aardappeltjes met shoarma en speelden we nog een spelletje 
mens erger je niet.  Moe maar voldaan lekker uitrusten van deze mooie dag. 
 
 

 

Nog even polonaise, Oranjebewaarder van Rene Schuitmaker 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Dag 4 – vrijdag 24 mei  
 
Op vrijdag gingen we eens iets heel anders 
doen dan normaal, boerengolf in Amerika. 
Boerengolf doe je met een klomp aan een 
stok waarmee je een bal in een gat in een 
weiland moest slaan.  

Maar waarom helemaal in Amerika, dat is 

toch heel ver vliegen. Gelukkig vertelde 

Anita dat Amerika een plaats in  Limburg 

was.   

We begonnen met koffie met Limburgse 

vlaai bij de boer. De 2e keer gebak deze 

week alweer. 

 

Het regende die ochtend waardoor het weiland te drassig was. We mochten nog wel even 
bij de boer in de schuur oefenen en probeerden de deur van de schuur te raken. Wilco en 
Frank raakten deze wel 6 keer, echt goed. Daarna sloten we af met nog wat fris. 
 

        

 

            

 



 

 

 

In de middag gingen we weer zwemmen, want we hadden opeens tijd genoeg. Helaas voor 
de mannen was de badjuf er vandaag niet. Thijs, Frank en Robin gingen nog even biljarten. 
 

 

‘S avonds moesten we op tijd uit eten 
want Wilco en Femke wilden ook nog heel 
graag naar de Funpop Disco. We gingen 
naar een pannenkoekenrestaurant, maar 
je mocht ook wat anders kiezen, zoals 
bijvoorbeeld saté. In het restaurant was 
het verder erg gezellig.  

 

Per ongeluk werd er een glas drinken van 

de buren om gestoten. Ondanks dat we 

excuses aanboden stonden de dames erop 

dat we een nieuw drankje gingen betalen, 

niet leuk natuurlijk. De serveerster pakte 

het goed op, kan gebeuren zei ze.  

 

 
De disco was geweldig leuk, meteen polonaise en groot feest in de feesttent. 
Ook werd er door sommigen gepaaldanst.  
Voor de jarigen werd een liedje gezongen. Thijs en Erik stonden daar ook bij, zij waren ook 
jarig geweest. Het was zo gezellig, we verlieten bijna als laatste de feesttent.  

    

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

  

Wilco aan het paaldansen         Frank en Gabe kijken naar de vrouwen 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 5 – zaterdag 25 mei 
 

Zaterdag, eindelijk funpop. Wat fijn 
om weer terug te zijn en al die 
mensen weer te ontmoeten. 
Tendens heeft een eigen partytent 
die we eerst op moesten zetten. Hier 
kunnen de 4 groepen even bijkomen 
en daarna weer verder naar het 
podium.  Vandaag oa optredens van 
BENR, de Beuzelband, Emma 
Heesters en Xander de Bousonje. 

 

 
 

 
 
 

Voor Erik was dit de eerste Funpop, 
dus we hebben eerst een rondje over 
het terrein gemaakt, wat is er veel te 
doen, schminken, knutselen,  
snoezelen, silent disco, 
straatartiesten, karaokebar, 
reuzenrad en natuurlijk lekker eten 
en drinken. Erik was niet bij het 
podium weg te krijgen. 

Ook Robin, Frank en Helianthe 
stonden vooraan bij het podium, 
vooral voor de Steam Sisters, 5 
mooie meiden die rockmuziek 
speelden. Frank gaf zo nu en dan 
even door hoeveel meiden hij had 
gescoord.  

 
 



 

 

 

Femke had het druk met haar 
vriend, vooraan bij het podium, 
dansen, in het reuzenrad of even 
relaxen. Toen iedereen al bijna weg 
was zaten ze lekker chill samen op 
een bankje. 

 
Wilco was voornamelijk bezig met 
het knuffelen, genieten van de 
muziek en zelf drankjes halen. Hij 
heeft ook een t-shirt en nieuwe tas 
gekocht, maar het overige geld 
moest op aan munten.  

 
 

  
 
 

Thijs trok zijn eigen plan, eerst de 
band dirigeren, rondlopen over het 
festivalterrein en naar de 
karaokebar, daar heeft hij wel 10 
keer gezongen. Engelbewaarder en 
Frans Duits hebben we van hem 
gehoord. 
En als Thijs even bij moest komen 
ging hij rustig zitten puzzelen aan 
zijn woordzoekers. 

             



 

 

 

Het veld was erg drassig van het 
regen van de vorige dag, dus onze 
schoenen waren ontzettend smerig. 
Thuis hebben we deze eerst in de 
zon laten drogen en terwijl Anita 
aan het koken was heeft Gabe alle 
schoenen weer helemaal schoon 
geboend.  

 

 
We aten bami met saté en in de avond lekker op de bank, bijkomen van deze 
mooie dag. 

     
Gabe aan het snoezelen, of toch slapen    Femke haar nieuwe shirt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 6 – zondag 26 mei 
 

Vandaag optredens van de Steam 

Sisters (Frank staat vooraan), 3J’s, 

Senna, Kraantje Pappie en Danny 

Panadero. We beginnen de dag 

meteen met een polonaise, de sfeer 
zit er meteen goed in  

 

 

    

Ook Gabe en Robin genieten Helianthe en Frank weer vooraan  
 

  

Erik met een Steam Sister op de foto         Wilco in het reuzenrad 

    
  



 

 

 

Erik staat al vroeg bij het podium, 

want hij is groot fan van de 3J’s. Hij 

heeft zijn fototoestel al uit de tas 

gehaald en wil echt niets missen van 

de 3J’s. na het optrden van de 3J’s 

gaan we een papatatje halen en 

mocht Erik zelf ook nog even 

optreden met….    

   
Gabe en Erik laten een gekke foto maken  Wilco heeft een tattoo 
 

 

Frank laat zijn friet niet afpakken 

De slotact was met Danny Panadero, een Amsterdamse feestzanger, hij kwam 
op met een krat bier en zette meteen een polonaise in, iedereen deed mee. Na 
afloop  hoorden we op het podium het geluid van een helikopter, zou hij echt 
met de helikopter verdwenen zijn? 
 
 
 



 

 

 

Direct na het laatste optreden 
begon het heel hard te regenen, 
echte stortbuien. We moesten dan 
ook snel de partytent opruimen en 
met zijn allen naar de auto. Dat ging 
heel snel met opruimen, iedereen 
hielp mee en binnen no time was 
alles opgeruimd en konden we gaan  
schuilen. De chauffeurs haalden de 
bussen op en zetten deze alvast bij 

de uitgang neer, zodat niemand heel 
ver hoefde te lopen.   
 

 

 

  



 

 

 

Dag 7 – maandag 27 mei 
 

We stonden vandaag vroeg op want we gingen alweer naar huis.  

Gabe hoorden we nog onder de douche zingen, ‘schatje mag ik je foto…….’ 

 
Na het ontbijt veegde Anita alles nog even aan, ze had de wind er aardig onder, 
en konden we vertrekken 
 
Anita werd thuis afgezet en we reden door naar Tendens in Arnhem, bij de 
Buitenplaats stonden de ouders al klaar om iedereen weer op te halen, het was 
een drukte van jewelste, allemaal mooie verhalen werden er al verteld. 
 
Gabe, Robin en Femke reden nog door naar Carré in Drachten, waar zij ook 
weer werden opgehaald door hun ouders. 
 
We hebben het allemaal ontzettend naar ons zin gehad, en komen volgend jaar 
graag weer terug op Funpop 

 

1 Robin 2 Frank 3 Wilco 4 Femke 5 Erik  
6 Gabe  7 Anita 8 Helianthe 9 Thijs  


